
MUZIEK OP HET ERF  Dan draagt mij uw muziek 
 
Wie kent dit gevoel? Welke muziek heeft jou geraakt  in een 
bepaalde fase van  je leven? Waarom ligt  jou dat nummer of die 
uitvoering je zo na aan het hart?  
In het atelier, op  Erve ’t Hacht  in Ane, organiseert Albert graag 
weer een  muziekavond en -middag. Via de beamer / 
installatie  laten we elkaar ons lijflied horen. En  je mag er ook 
iets over vertellen. Misschien past er ook  een gedicht bij.  
 
Wij gaan voor twee data en…. voor twee leeftijdsgroepen.  Geef je s.v.p. op bij Zin in 
en Stuur Albert een mail met jouw lied/muziekstuk/nummer waarbij je iets vertelt 
waarom dit je keuze is. Albert zoekt dit dan op via b.v. youtube + de eventuele liedtekst 
er bij. Je kunt ook zelf een linkje sturen met de betreffende muziek. Mailadres: 
aljoke@planet.nl 
 
Op vrijdag 1 maart om  20.15 voor de 50- minners met koffie/thee/drankje.  
Op zondag 10 maart om 16.00 voor de 50-plussers inclusief soep en een broodje. Er 
is plek voor max. 12 personen per middag/avond, dus geef je snel op. 
 
Fam. Waterink/Otter, Engeland 6, Ane  ( Erve ’t Hacht). Graag bij opgave de juiste 
datum vermelden! 

 
 
 


